
 

 

 

2011 stond al om het hoekje te popelen van ongeduld, 

tot de glazen nog eens werden gevuld. 

Het kon bijna niet wachten om te voorschijn te komen 

en we herinneren deze nacht nog eens weer onze dromen. 

Dromen van alles wat 2010 ons heeft gegeven. 

Er waren leuke, mooie en droevige momenten bij 

en hiervan is mij heel veel bijgebleven. 

Daarom steek ik nog een kaarsje aan 

voor alle lieve familieleden en vrienden 

die wij het afgelopen jaar hebben moeten afgeven. 

Hoe moeilijk het ook is, wij moeten verder met ons leven. 

Mijn wens voor het nieuwe jaar is oprecht en goed bedoeld. 

Hou van je geliefde en medemens, 

dan weet je pas hoe liefde voelt. 

Dit is een wens van velen, maar vooral één van mezelf: 

liefde, geluk, gezondheid 

is al het goeds wat ik jullie kan wensen. 

EEN HEEL GOED 2011!   

Miny Pomp Koops 

Het nieuwe jaar 

Gelukkig Nieuwjaar voor groot en klein, 

heerlijk is het als we allemaal gelukkig zouden zijn. 


